
De koffer 

1 

In de koffer van Sint 

Zit iets dat ik heel bijzonder vindt 

Een kaart voor de weg en een kijker voor ver 

Misschien zoekt de Sint een mooie ster? 

De letter s van Sint 

En een bord zodat hij de weg naar onze plaats 

vindt 

2 

Ik zie een mijter met een kruis erop 

Van goud met een mooie glimmende knop 

Dan een mijter voor het werk 

Vast van een heel goed merk 

Deze hoeden passen op het hoofd van Sint 

Zodat hij het niet zo koud vindt  

3 

De Sint heeft schoenen; glimmend en net 

Die staan ’s nachts telkens naast zijn bed 

Elke dag worden ze gepoetst met een doek 

Zo glimmen ze mooi en raken zo niet zoek 

Schoenen in een grote maat 

Zodat het passen prima gaat 

 

 



4 

Kleren in rood, paars en wit 

Een onderbroek die prachtig zit 

Een tabberd, een albe en een stola in het rood 

Een mantel lekker ruim en groot 

Een singel houdt de albe bij elkaar 

Het past mooi bij elkaar allemaal dat is waar 

5 

Handschoenen met vingers, mooi en wit 

En een doosje waar een ring in zit 

Een diamant in het rood en een ring van goud 

Dat is waar de Sint van houdt 

De ring gaat om de vinger van Sint 

En de kleine om de vinger van een kind 

6 

De s die in de eerste koffer zat 

Komt nu van pas, hoe vind je dat? 

Kruidnoten om deze letter van te maken 

Eet ze daarna op en je hoort ze kraken 

In alle koffers zat iets dat naar de Sint verwijst 

Nu neemt hij alles weer mee als hij terug reist. 


