
Hallo kinderen van groep 1 en 2 a……… 

Ik ben zaterdag weer in Nederland gekomen. 
Wat ben ik blij dat ik er weer ben. 
Het is altijd weer een beetje spannend, vinden jullie 
dat ook? 

Vandaag krijgen jullie twee brieven van Sibterklaas. 
In de ene brief kon je lezen dat Piet Pedronella veel te 
dik wordt. Daarom is het beter dat ze niet zoveel meer 
eet. Als je elke dag veel pepernoten en andere lekkere 
dingen ziet en maakt, is dat wel erg moeilijk. Daarom 
mag Piet Pedronella niet meer in de Pietenbakkerij 
werken. Misschien helpt dat. 
Alleen krijg ik dan niet genoeg pepernoten om aan de 
mensen te geven. 

Willen jullie helpen? 
Misschien kunnen jullie nadenken hoe je dat zou 
kunnen doen. 
Ik zal erg blij zijn als jullie wat hebben bedacht. 
Laten jullie het mij even weten? 

Dag lieve kinderen. 

Een groet van Sinterklaas


