
DONKER 

 

Ik lig hier in mijn kamer maar ik slaap nog niet. 

Mijn dekens voelen warm, maar ik heb verdriet. 

 

Het licht is uit. ’t Is donker overal. 

O, mama mag het licht aan op de hall. 

 

Dan schijnt een streepje wit door een kiertje op de kast. 

En ben ik minder bang, ik slaap al vast. 

 


