
Er was eens een in mooi Amsterdam 

 

Die zat in een heel stiekem verscholen 

Hij zong elke morgen: wat is het toch fijn 

 

Een  in een in Mokum te zijn. 



Ik zag een          - Waar? 

 

Daar op de           - Waar op de ? 

Nou daar 

Een kleine  op  

Nee ’t is geen grap 

’t Ging van klip klippedieklap op de  

O, ja! 


